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Eind 2025/begin 2026 namen wij afscheid van: 

Jan te Riele 

Medio 2015 stelde Jan zich voor aan de coördinator van het Gildekantoor, waar hij zijn ideeën 

deelde over het voorzitterschap en de samenwerking met de coördinatoren. Al snel werd 

duidelijk dat hij een belangrijke rol zou gaan spelen binnen het Dagelijks Bestuur. Met veel 

energie zette hij zich in om het Gilde sterker naar buiten te profileren. 

In de jaren die volgden nam Jan tal van initiatieven die het Gilde zichtbaarder maakten in 

Alphen aan den Rijn. Zijn inzet was groot: hij was op veel plekken aanwezig, legde 

waardevolle contacten en stimuleerde samenwerking met diverse partners. Het is bijna 

onmogelijk om al zijn bijdragen volledig te benoemen. 

Niet alleen lokaal, maar ook landelijk liet Jan van zich horen. Hij was een actieve deelnemer 

aan landelijke Gildedagen en bestuurlijke overleggen. Nieuwe projecten kregen zijn volle 

aandacht; hij dacht mee, deed mee en gaf vaak een impuls aan verdere ontwikkeling. 

Binnen het Alphense Gilde was Jan altijd zichtbaar en benaderbaar, ongeacht welk onderdeel 

een beroep op hem deed. Door zijn jarenlange betrokkenheid kreeg hij ook te maken met de 

moeilijke momenten binnen de organisatie, zoals het afscheid nemen van vrijwilligers en het 

verlies van dierbare leden. Ook in die situaties was hij aanwezig en bood hij steun waar nodig, 

terwijl hij zich onvermoeibaar bleef inzetten. 

In 2020 kreeg ons land te maken met de impact van het coronavirus, wat ook binnen het Gilde 

diepe sporen naliet. Toch is het gelukt om samen weer op te starten en stap voor stap uit het 

dal te klimmen, al is duidelijk dat vrijwilligersorganisaties sindsdien blijvend zijn veranderd. 

Helaas heeft zijn gezondheid de beslissing om te stoppen versneld en het loslaten niet 

gemakkelijker gemaakt. 

Hans Boes 
Sinds de oprichting van het 

Gilde Alphen aan den Rijn 

Hans Boes heeft met grote 

toewijding de functie van 

penningmeester vervuld. 

Gedurende al die jaren droeg 

hij de verantwoordelijkheid 

voor de financiële 

huishouding, die hij met 

uiterste zorgvuldigheid en 

nauwgezetheid beheerde. 

Dankzij zijn inzet en overzicht 

wist hij de financiën steeds in 

balans te houden en ervoor te 

zorgen dat het gilde nooit met 



tekorten te maken kreeg. 

Vijf jaar geleden trad Marjan aan als secretaris en vormde zij samen met Jan te Riele en Hans 

het dagelijks bestuur. In de beginperiode was het voor haar even wennen aan de werkwijze en 

dynamiek, maar al snel ontdekte zij de charme van Hans’ karakter. Zijn gevoel voor 

humor,vaak subtiel en doordrenkt met taalgrapjes, maakte hem tot een prettige en markante 

collega. Als echte taalpurist wist hij woorden op speelse wijze naar zijn hand te zetten. 

Hans stond bekend om zijn duidelijke eigen visie, waaraan hij altijd trouw bleef. Hij wist wat 

hij belangrijk vond en handelde daar consequent naar. Tegelijkertijd kende hij ook zijn 

grenzen: wanneer de drukte hem even te veel werd, koos hij ervoor zich terug te trekken in 

zijn caravan. Daar vond hij de rust en ruimte om te ontspannen en te genieten van de natuur, 

om vervolgens weer met hernieuwde energie zijn taken op te pakken. 

Henri Komen 

Na jarenlang actief te zijn geweest binnen uiteenlopende organisaties, waarin hij zich met 

toewijding inzette voor anderen, kwam Henri medio 2008 tot het besluit dat hij zijn 

betrokkenheid op een meer persoonlijke en directe manier wilde vormgeven. Hij wilde niet 

langer alleen op organisatorisch niveau bijdragen, maar juist één-op-één mensen ondersteunen 

in hun dagelijks leven. Vanuit die motivatie besloot hij in het najaar van 2008 de cursus 

“vrijwillige ouderenadviseur” te volgen, waarin hij zich verdiepte in de specifieke behoeften 

en vraagstukken van ouderen. 

Gewapend met deze nieuwe kennis en vaardigheden begon Henri begin 2009 zijn diensten 

aan te bieden via ’t Gilde, waar hij al snel een waardevolle steun bleek voor vele cliënten. In 

de daaropvolgende 17 jaar ontwikkelde hij zich tot een vertrouwd gezicht voor een grote 

groep mensen die behoefte hadden aan advies en begeleiding. In totaal legde hij maar liefst 

195 huisbezoeken af—een indrukwekkend aantal dat zijn langdurige inzet en betrokkenheid 

onderstreept. 

Met name in de periode van 2015 tot en met 2022 nam de vraag naar zijn hulp sterk toe. Naast 

zijn werkzaamheden voor ’t Gilde ontving Henri in die jaren ook talrijke verzoeken vanuit 

verschillende organisaties, waaronder de ouderenbonden KBO en ASVA, welzijnsorganisatie 

Tom in de Buurt, de voedselbank en andere instanties. Deze brede samenwerking laat zien 

hoe groot het vertrouwen in zijn deskundigheid en persoonlijke benadering was, en hoezeer 

zijn inzet werd gewaardeerd binnen de gemeenschap. 

Bert Osborne 

In 2022 organiseerde Bert een bijeenkomst met alle klussers, 

waarin op enthousiaste wijze ervaringen werden uitgewisseld. 

De bijeenkomst was zeer geslaagd: besloten werd de werkwijze 

te verbeteren. 

Zo is er een algemene folder van het Gilde ontwikkeld, die bij 

klanten kan worden achtergelaten zodat zij een beter beeld 

krijgen van het totale aanbod. Daarnaast is er een inlegvel 

opgesteld met de spelregels die gehanteerd worden. Beide 

documenten worden voortaan tijdens een klus aan de klant 

overhandigd.  



Begin 2024 vond er overleg plaats over het voortbestaan van de tuinklussers. Door een groot 

tekort aan vrijwilligers ontstonden er knelpunten, met name op kantoor: wachtlijsten liepen op 

en konden niet meer worden weggewerkt. Er is zelfs overwogen om volledig te stoppen met 

tuinklussen. Ondanks diverse inspanningen lukte het niet om voldoende nieuwe 

tuinvrijwilligers te vinden. Daarom is besloten alleen nog een beperkte groep bestaande 

klanten te blijven helpen, waarvan bekend is dat er geen misbruik wordt gemaakt van de 

dienstverlening. Nieuwe aanvragen voor tuinklussen worden niet meer aangenomen, behalve 

voor personen op een bestaande lijst. Daarnaast wordt er niet langer actief gecommuniceerd 

over tuinklussen via de website en flyers. Mocht er in de toekomst weer voldoende animo 

ontstaan onder vrijwilligers, dan kan deze activiteit opnieuw worden opgestart. 

Bert heeft besloten te stoppen om twee redenen. Allereerst ervaart hij dat het lastig is om 

betrokken te blijven bij het Gilde wanneer je niet in Alphen woont. De sociale binding met het 

werkgebied en de mensen ontbreekt dan deels. Toen hij nog in Hoogmade woonde, was dat 

goed te doen, maar sinds zijn verhuizing naar Leiderdorp, inmiddels een jaar geleden, is de 

afstand — zowel letterlijk als gevoelsmatig — te groot geworden. 

 

Beste oud-collega’s, 

Wij zijn jullie zeer dankbaar voor de inzet, betrokkenheid en alles wat jullie voor het Gilde 

hebben betekend. Voor de komende tijd wensen wij jullie alle ruimte om te genieten van wat 

voor jullie ook belangrijk is. Moge deze nieuwe fase jullie veel plezier, rust en voldoening 

brengen. 

Het ga jullie goed. 

 


